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WELKOM IN HET CURSUSJAAR 2023-2024 
 

VRIJWILLIGERS van 

 ’t WAt  STARTEN HET 40STE WAt-JAAR met een 

‘UITGEBREID ONTBIJT’ IN SPORTA-SPOT KEMPEN 
 

Een goede morgen aan allen. We zijn 7 september 2023. 

Op televisie kunnen we bij gelegenheid een interessante reeks volgen. Zo ben ik bijzonder blij met de 

uitzendingen van Wim Lybaert. Eerst waren verschillende jaargangen van de ‘Columbus’, daarna ‘Een 

jaar op zee’ en nu juist voorbij de reeks ‘Zomeravonden’. 

Bij de reeks ‘Zomeravonden’ viel mij op hoe Wim zijn gasten zo gemakkelijk naar zijn moestuin deed 

vragen. 
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Radijzen, courgettes, lange en korte, dikke en dunne worteltjes, witte en rode uien, lente-ui, stengel-

ui of pijpajuin, sla-ui, rucola en alle soorten sla, een hele resem tomaten en tomaatjes zelfs in bloem-

potten.  

Er staan ongetwijfeld ook boontjes van alle soorten kromtes en lengtes, en dan nog bieslook, peterse-

lie, basilicum, enz… En dat er in die tuin zoveel zo dicht bijeen groeit: ’t schijnt dat die veelheid aan 

soorten er ook voor zorgt dat elke soort zich weert en frisser groeit. 

Eerlijk gezegd, bij een van die uitzendingen dacht ik ineens aan ‘t WAt en jullie talrijke vrijwilligers. Jul-

lie zijn Wim Lybaertsen, elk op een eigen manier in zijn of haar tuin, en al die verschillende groenten 

en kruiden dat zijn al die verschillende cursisten die voor u zitten. Elke cursist zijn eigen kleur, op haar 

eigen manier aanwezig, en zie maar hoe ze groeien en bloeien. En jullie hovenier of tuinvrouw! 

 

 
 

Ik zou voorstellen dat je in je cursus elke cursist eens laat kiezen of zij of hij sla of bloemkool of rode 

biet of peterselie of pijpajuin… zou willen zijn. Of ze heel zoet willen smaken of dat ze bitter willen 

zijn, of ze wit willen uitslaan of groen of rood. Er zal ongetwijfeld keus te over zijn van hoe ze willen 

zijn of smaken in de omgang.  

Als je het zo beziet is het toch wel erg boeiend welke lekkere groenteschotel jullie, vrijwilligers, in       

‘t WAt op tafel kunnen toveren. Veel van die groenten stonden misschien eenzaam te verkommeren 

of snakten naar adem. Jullie lukken er toch wel in om die genietbaar te maken voor al wie hen ont-

moet. En bovendien, niet alleen dat ze er fris bij verschijnen, maar dat ze zelfs een vreemde taal be-

ginnen te spreken, of dat in hun huis ineens nieuwe bloemen- of klei-creatievertjes staan te pronken.  

 

Beste vrijwilligers, jullie mogen blij en voldaan zijn dat je in je tuin kunt genieten van al die bloeiende 

en geurende groenten en kruiden die vóór je staan te twinkelen. 

‘k Zou dromen dat ’t WAt een tuin is zoals die van Wim Lybaert waar je alle soorten groenten en krui-

den kunt plukken, ze aangenaam door je vingers laat draaien, in fris water spoelt en (al dan niet ge-

vuurd) op je bord kunt leggen… met of zonder mayonaise: hap,  hap...  Mensen plukken, door je vin-

gers draaien, in fris water spoelen en smakelijk aan je tafel in de cursus. 

Welkom allemaal. 
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P.S. 

En nu ik deze welkom hier opgeschreven heb zie ik ineens op die foto’s in welke mooie tuin ik daar op 

Sporta zelf stond! ‘k Ben ineens geneigd om elke plant de naam van een groente of kruid te geven… 

maar oei, oei, zal ik jullie dan alle drie- en dertig (die daar waren) nog uiteen-proeven? Vind je jezelf 

niet terug op deze foto’s? Lidia heeft deze en nog meer foto’s genomen: ze staan op de website 

www.hetwestelsatelier.be. 

En d’r zijn nog wandelende sperziebonen welke niet daar konden zijn. Lekker! 

Dank je wel. 

Marc Decroos  

 

REACTIES TIJDENS  

DANKJEWEL-VRIJWILLIGERS-ONTBIJT
 
Als je met deze selecte groep van vrijwilligers bijeen bent, dan kun je niet nalaten om enkele mooie 
reacties te verzamelen. Mooi: deugddoende ervaringen met de cursusgroep. 
Magda Lornoy, die de programmatie van de cursus ‘Historactua’ ter harte neemt schrijft: 
 
Hartelijk dank voor het heerlijk ontbijt door ‘t WAt aangeboden. 
Het was leuk om extra verwend te worden met een luxe ontbijttafel, enkel aanschuiven, genieten on-
der en met elkaar, is voor moeders eerder een zeldzaamheid, want zij zijn dagelijks van dienst. Dit 
verdient een tweede dank. 
 
Marc zijn vraag naar mooie, blijvende herinneringen tijdens de cursus kwam onverwachts, maar ze 
zijn er zeker. 
Eén ding is zeker, het publiek in onze cursus met de mooie nieuwe toepasselijke naam: "Historactua", 
heeft eerder een rimpeltje meer, heeft haren die automatisch zilver kleuren, en ook al een iets tra-
gere stap, maar toch zijn ze HELEMAAL aanwezig op de lezingen in een kader heel toepasselijk aan 
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onze leeftijd: oud, zeer oud, maar zo uniek mooi. Konden we die stenen laten praten zou heel de ab-
dijgeschiedenis aan bod komen. 
Maandag, 11 september, is onze eerste schooldag.  We kijken als kleuters ernaar uit om onze vrien-
den weer te zien. Ja, mensen hebben mensen nodig, ongeacht de leeftijd.  Uiteindelijk is leeftijd ook 
maar een cijfer, voor mezelf durf ik dat cijfer al eens omdraaien, zeker nu het in mijn voordeel uit-
draait. 
Hetgeen mij het meest bijblijft, zijn de veertiendaagse ontmoetingen van mensen zoals U en ik, die 
zich verenigen, geboeid  in de geschiedenis van de mens van vroeger en van nu. 
We bieden een ongelofelijk mooi en divers jaarprogramma aan. 
Het gaat van de geschiedenis en het leven van de paters, bewoners van de abdij tot onze Belgische 
politiek uitgelegd in verstaanbare taal, over altijd maar meer gevallen van dementie, Alzheimer, MS, 
(ouder populatie) in de geneeskunde, over de Franse chansons: met bekende liedjes om mee te zin-
gen en zoveel meer. 
Onze sprekers, zowel van in de abdij als buitenaf doen het allemaal met heel hun hart, gratis en voor 
niks, zoiets kan enkel in ’t WAt in de abdij van Tongerlo, onder leiding van Pater Marc en Tania. Dan-
ken doen we telkens met een daverend applaus en een flesje hemelse drank. 
We zetten ook elkaar in de bloemekes met verjaardagen, en er is een hapje en drankje rond Kerst en 
Nieuwjaar en om het jaar af te sluiten. Hoe tof en gezellig is dat. 
Om een echte blikvanger te noemen, wat mij intens blij en tegelijkertijd zeer emotioneel heeft ge-
maakt is het liedje van Ann Christie "De Roos" gebracht in gebarentaal door An Van Moeren (*) voor 
mensen die niet meer of zeer slecht horen. 
Weet je, dat is eventjes de hemel naar de aarde brengen. Een momentje stil worden en de doven la-
ten genieten van wat voor ons heel gewoon is. 
 
Heer Marc en Tania, één ding is zeker, mensen samenbrengen, samen laten genieten en laten uitkij-
ken naar de volgende ontmoeting, ECHT mens zijn onder mensen is en blijft mijn mooiste herinnering 
aan de cursus "Historactua." 
Mijn persoonlijke droom is en blijft om elke dag één iemand blij te maken, dat steek ik ook in de rug-
zak van onze kleinkinderen. 
 
Zonnige groeten, tot maandag! 
Magda 
 
(*) An Van Moeren was ook lesgeefster Vlaamse Gebarentaal in ’t WAt. 

 
 
 

  

     Magda Lornoy (2de van links onderste rij) met de groep Historactua. 
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Monique Verhoeven van de cursus bloemschikken Tongelhof schrijft: 

De anekdotes komen hier nu moeilijk zo onmiddellijk op deze ontbijttafel… men is beleefd, misschien 

vanwege de ‘gemiddelde’ leeftijd hier aan tafel. Maar dat is ook goed, want de minder prettige din-

gen worden dan ook snel vergeten.  

Wat blijft is het gevoel van samenhorigheid, de aangename babbelmomenten en de lachsalvo’s tus-

sendoor. Maar ook de gedeelde momenten van medeleven met het kleine en groter verdriet van me-

decursisten. Dat is wat ons samenbrengt in ’t WAt. 

 

Suzanna Van Loock, begeleidster van de Reiki-groep: 

Wij zijn een warme vriendschapsgroep, zelfs tijdens de schoolvakanties missen we elkaar en komen 

we samen. Na uren samenzitten zijn we nog niet uitgebabbeld. Als we niet fysiek samen kunnenzijn, 

dan is onze Whatsapp groep een handige tool waarin we elkaar op de hoogte houden van wat er bij 

ieder van ons leeft. 

 

Agnes Praets & Greet Belmans, kantklossen Klokkenhof: 

In onze groep gebeurt het dat een cursiste amper tot kantklossen komt, omdat een verhaal in de 

groep boeiender is dan het werkje zelf. Sommigen onder ons blijven volharden in dit precieze – se-

cure – ambacht. Eenmaal per jaar doen we een uitstap met de groep. Brugge, Gent en Tongeren  

hebben we al bezocht. 

 
 
 

CURSUS-NIEUWS 
 

Lesgever Spaans 3de jaar Emmanuel De Pauw geeft 

de fakkel door aan André Wollants. Zo wordt het 

bestaande lessenpakket van André - Spaans 2de jaar, 

Spaans en Frans conversatie – uitgebreid met 

Spaans 3de jaar. Dankjewel Emmanuel voor je inzet 

als vrijwilliger in ’t WAt! 

 

 

Emmanuel (tweede van links) met cursisten Jos, May en 

Godelieve. 
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Mag ik jullie Astrid Bleijenberg voorstellen, een regelrecht geschenk uit de hemel, nieuwe lesgeefster 

boetseren op maandagvoormiddag. De lange wachtlijsten boetseren zijn hierdoor gelukkig wat kor-

ter geworden. Starten doet ze 25 september. Welkom bij de WAt-familie Astrid! 

 

 

     Astrid (5de van links) met haar cursisten. 

De lessen boetseren worden wekelijks in de voormiddag op maandag, dinsdag, woensdag, donder-

dag en vrijdag gegeven door onze enthousiaste lesgevers. Leren draaien kan enkel op woensdag en 

donderdag. De draaischijven kunnen op de andere lesmomenten gebruikt worden door mensen die 

deze ambacht al onder de knie hebben. Daar de interesse groot is om te leren draaien en boetseren 

zijn er wachtlijsten. Om de mensen op deze lijsten een kansen te geven, wordt erop toegezien dat 

onze keramisten de lessen op regelmatige basis volgen. Gebeurt dit niet, dan moet er plaats worden 

gemaakt voor mensen op de wachtlijst. 

 

Woensdag 20 september bracht Ellen De vos - lid van de Regionale Adviesraad Cera en tevens meter 

van ons Cera Project betreffende de sponsoring van de nieuwe 

keramiekoven – een kort bezoekje aan ons keramiek-atelier 

om kennis te maken met ’t Westels Atelier.  Een foto mocht 

hierbij niet ontbreken. 

 

Het Cera Project sponsorde een mooi bedrag van 3000 euro 

voor de aankoop van de nieuwe TOMA keramiekoven. Kost-

prijs 7.045,23 euro. 
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??  NIEUWE CURSUS NA NIEUWJAAR  ?? 
 
Wist je dat er in ons land in to-

taal ± 21.000 gezelschapsspellen 

voor volwassenen bestaan? En, 

zelfs in de buurt zijn er verschil-

lende spellenclubs: Tim Schoors, 

een man die dergelijke spellen 

verkoopt vertelde me dat! 

En, dit is een foto van in de bibli-

otheek in Westerlo: een speciaal 

rek met een hele collectie gezel-

schapsspelen – ik tel er ± 74 die 

daar zijn… er zijn er nog heel wat 

uitgeleend! Daar vertelde me 

ook een vriendelijke bediende 

dat haar collega Marij (en zij niet 

alleen) zot verslingerd is op dat 

soort spellen. Als je in de bib 

boeken ontleent mag je er max 5 

meenemen… maar niet zo voor 

de gezelschapsspellen: per ontle-

ner kun je er maar 2 ineens mee-

nemen: zoveel vraag is er ernaar. 

Ik had geen geluk: die zot verslin-

gerde bediende was toevallig 

niet daar: ze zou nog veel meer 

kunnen vertellen dan haar collega. 

Ik liet horen dat ik een plan aan ’t smeden was om in ’t WAt een cursus: ‘gezelschapsspelen (leren) 

spelen’ in te leggen! Antwoord: ho ja, er zijn heel veel mensen die spelen: thuis of als lid van spellen-

clubs in de buurt… en die komen dan spellen lenen natuurlijk. En voor zo’n cursus: iedereen kan na-

tuurlijk spellen ontlenen in de bib.! 

Dus, voor ’t WAt ?!  

Als ik al die verhalen hoor - moet het zeker mogelijk zijn een cursus ‘gezelschapsspellen’ op te star-

ten, b.v. na Nieuwjaar. Met deze aankondiging is dus de eerste stap gezet. Mocht jij zelf, je buren of 

mensen van je vriendenkring belangstelling hebben: je kan dat nu al laten kennen via mail naar 

twestelsatelier@gmail.com. Met en voor wie zich aanmeldt  zoeken we zeker verder hoe we prak-

tisch te werk kunnen gaan! 

Marc Decroos 

 

mailto:twestelsatelier@gmail.com
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HET HUISREGLEMENT 
 

• Cursuskaarten betaal je cash of met payconiq. 
 

• Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter (etensresten, koffie- en theekringen, 
gomsel, enz.) en wassen deze zo nodig af. De volgende cursist zit ook graag aan een nette tafel. 

 

• Tafels en stoelen mogen verplaatst worden, maar moeten na de les terug worden gezet. 
 

• Regel een beurtrol voor de afwas en het afvegen van het schoolbord na de les. De tafel waarop 
de koffie staat wordt na elke les schoongemaakt. 

 

• Cursisten van de voormiddag spoelen hun LEGE thermossen uit en zetten deze aan de koffie-
machines. Halfvolle thermossen mag je laten staan. 

 

• Cursisten van de namiddag ledigen hun thermossen, spoelen deze uit en zetten deze aan de 
koffiemachines. 

 

• Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de plaats waar ze geno-
men werden. 
 

• Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen wij om het leeggoed mee terug te ne-
men (glazen flessen, PET-flessen en eveneens grotere verpakking van bv taart). M.a.w. dat 
wat je meebrengt, neem je mee terug naar huis. Wij zitten er anders mee opgescheept. 

 

• Verwarming afzetten en lichten uitdoen. 
 

• Het “potteke” voor de lesgevers dat in de meeste cursussen de ronde doet is NIET verplicht. 
Cursisten zijn hierin volledig vrij. 

 

• Lesgevers en cursisten worden gevraagd het begin- en einduur van de lessen te respecteren: 
9u - 11u30 en 13u - 15u30 (tenzij anders afgesproken met het secretariaat). 

 
 

PARKEREN binnen de abdijmuren
 

Ieder jaar herhalen zich de perikelen over het parkeren binnen de abdijmuren. Vandaar een kort 

overzicht van waar je wel en waar je niet mag parkeren. 

Marc zorgde een aantal jaren geleden voor parkeergelegenheid achter ’t WAthuis, vlak tegen de ach-

tergevel. Daar zijn tevens ook een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. De andere 

plaatsen die voorbehouden zijn worden gehuurd, daar mag je niet parkeren. 

Aan de overkant bevinden zich de overdekte parkeerplaatsen die enkel bestemd zijn voor de inwo-

ners van de abdij. Ook de plaatsen die niet voorzien zijn van een nummerplaat zijn uit den boze. Ge-

lieve dus niet te parkeren op deze plaatsen! Dit geldt ook voor fietsen. 
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Fietsen, ook elektrische, worden niet in de hal/gang van ‘t WAthuis getolereerd. Je kan ze aan de 

voorgevel zetten of achter ’t WAthuis tegen de zijmuur.  

Naast de overdekte parkeerplaatsen werd een nieuwe parking aangelegd. Op deze parking mag je 

ook parkeren. Hou er wel rekening mee dat elektrische wagens de ruimte hebben om aan de laadpa-

len op te laden. 

De parkeerplaatsen aan de kerk zijn voorbehouden voor kerkgangers. 

Tot slot is er de grote parking voor de abdij aan de Meulemanslaan, waar je uiteraard ook kan parke-

ren. 

Kort samengevat: 

Wel parkeren → achtergevel ’t WAthuis, parking naast overdekt plaatsen, grote parking vooraan de 

abdij. 

NIET parkeren → overdekte parkeerplaatsen, voorbehouden plaatsen en aan de kerk. 

Hopelijk is het geheugen weer opgefrist en weet iedereen waar wel en niet te parkeren.  

Alvast bedankt voor jouw begrip. 

 

UITSTAPPEN 
 

2023 

Maastricht: vrijdag 27 okt   Vertrek 9u, terug 19u, prijs € 20 

Kerstmarkt Aken: vrijdag 8 dec   Vertrek 9u, terug 19u, prijs € 25 

2024 

Maastricht: vrijdag 8 mrt   Vertrek 9u, terug 19u, prijs € 20 

Kaasmarkt Gouda: donderdag 6 jun  Vertrek 7u, terug 19u, prijs € 25 

Tentoonstelling ‘Krasse Koppen’ KMSKA: 18 jan (info volgt later) 

Alle uitstappen zijn toegankelijk voor mensen die geen cursus volgen in ’t WAt. Iedereen is welkom! 

Vertrekplaats is de grote parking aan de abdij van Tongerlo. 

Inschrijven voor een uitstap doe je in 2 stappen: 

1. Contacteer het secretariaat 014/54.44.86 (enkel voormiddag), om te horen of er plaats is. 
2. Betaal via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 met vermelding van je 

naam + desbetreffende uitstap + reisdatum. 

Wacht niet te lang met reserveren, daar de plaatsen beperkt zijn. Je bent pas ingeschreven als je be-
taald hebt. 
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VAKANTIEKALENDER 2023-2024 
 

Herfstvakantie: 30/10 t.e.m.05/11/2023 

Wapenstilstand: 13/11/2023 vervangdag  

Kerstvakantie: 18/12 t.e.m. 07/01/2024 

Krokusvakantie: 12/02 t.e.m. 18/02/2024 

Paasvakantie: 01/04 t.e.m. 14/04/2024 

Feest van de arbeid: 01/05/2024 

Hemelvaart: 09/05 t.e.m. 10/05/2024 

Pinkstermaandag: 20/05/2024 

 

Laatste lesdag: 21/06/2024 

 

 

ALGEMEEN CURSUSOVERZICHT 2023-2024 

Het ritme van het jaarprogramma volgt het lagereschoolprogramma 
(* = 14-daags, ** = maandelijks) 

 ‘t WATHUIS ABDIJ ANDERE LOCATIES 

ma 

vm 

   Boetseren 

   English diehards class 

   Historactua * 

   Spaans 2de jaar 

   Spaans conversatie  

   Tekenen en schilderen 

   Vrij schildersatelier 

   Vrij tekenen en schilderen 

Kleding                   KLOKKENHOF 

Kantklossen         VEERLE sporthal 

ma 

nm 

   Engels 1ste jaar 

   Houtsnijden 

Kleding                   KLOKKENHOF 

Handwerk                 TONGELHOF 

Creatief               VEERLE sporthal 

di vm    Creatief met kalligrafie * 

   Engels conversatie 

   Boetseren 

   Spaans 3de jaar 

   Spaans conversatie  

   Tekenen en schilderen 

   Spaans 1ste jaar 

Kleding                    TONGELHOF 

 

di nm    Houtsnijden  

   Frans beginners 3 en 4  

Kantklossen             KLOKKENHOF 

Bloemsierkunst          TONGELHOF 

wo     Bloemsierkunst * 

   Frans conversatie 
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vm    Kunstgeschiedenis groep 1*  

   Pottendraaien/boetseren 

do vm    Engels conversatie  

   Frans beginners 1 en 2   

   Frans conversatie 

   Pottendraaien/boetseren 

   Creatief** 

Stoelyoga/meditatie de BEELTJENS 

do 

nm 

   Crea-atelier 

   English Class 

   Engels 3de jaar  

 

vr vm    Boetseren 

   Kunstgeschiedenis groep 2* 

   English Class 

 

vr nm    Kunstgeschiedenis groep 3*  

   Reiki  

 

 

 

GRAAG EEN SEINTJE 
 

Als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom langs het secretariaat. Meld het 
ook aan je lesgever. Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via mail. 
 

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.              Tel.: 014/54.44.86 
E-mail: twestelsatelier@gmail.com                 website: www.hetwestelsatelier.be   

 

 
’t WAtteam wenst iedereen een mooie zomervakantie toe! 
Leden Algemene Vergadering: Decroos Marc, Mangelschots Lidia, Van der Pas 
Alma, Van Herck Godeliva en Wollants André.  
Dagelijks Bestuur: Vangheel Tania.  

 

 


