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Beste cursist, een warm welkom voor iedereen, de nieuwelingen en de 
anciens, wensen jou alle vrijwilligers en het bestuur van ’t WAt. 

Het cursusjaar is goed van start gegaan met een 400-tal leergierige 
cursisten en 37 gedreven vrijwilligers. 

Geniet er met volle teugen van! 

 

WAt-nieuws
 
Een woordje van de nieuwe voorzitter: 
 
Hallo iedereen, 
 
Zoals reeds meegedeeld werd in een vorige nieuwsbrief heeft Marc besloten om te 
genieten van een welverdiende en weldoende rust na 40 (!!!) jaar het beste van zichzelf 
gegeven te hebben voor ‘t WAt. En volgens hij zelf zegt, voelt hij zich zeer goed in Zelzate. 
 
De Raad van Bestuur had dan ook besloten om van die gelegenheid gebruik te maken 
om het voorzitterschap te “verjongen”. Na veel navraag en zoeken werd er niemand 
gevonden en heb ik me dan maar kandidaat gesteld, wat men noemt een “Chinese 
vrijwilliger”. Een pater van 83 jaar werd alzo vervangen door een leek van bijna 80 jaar 
(euh…? verjonging?). 
Volgens de wet moet elke vereniging minstens een voorzitter hebben en indien die niet 
gevonden werd, zou ‘t WAt ophouden te bestaan en ik wilde niet dat zulk een prachtig 
werk van Marc zou verloren gaan. 
 
Wie ben ik? 
Mijn naam is André Wollants, ik woon in Averbode, ik heb 2 kinderen die ondertussen 
getrouwd zijn en mij 4 kleinzonen geschonken hebben. 
Nu bijna 15 jaar geleden ben ik “via via” in ‘t WAt beland waar ik eerst het derde jaar 
Spaans bij Emmanuel gevolgd heb. Die stelde me echter voor (dank u wel, Emmanuel) 
om zelf Spaans te geven aangezien ik 6 jaar Spaans aan de KULeuven gevolgd had.  
Daar schrok ik wel van: ik ben een wiskundige (Licentiaat in de Handels en Financiële 
Wetenschappen en Handelsingenieur) en heb helemaal geen ervaring in les geven. Maar 
toch heb ik de sprong gewaagd en ben dus met een eerste groep Spaanse Conversatie 
begonnen. 
Stilaan kwamen er meerdere groepen bij tot ik op dit ogenblik 4 groepen Spaans onder 
mijn “hoede” heb. 
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Ondertussen was ik ook Franse Conversatie bij Christine gaan volgen om mijn Frans een 
beetje te onderhouden (ik heb 5 jaar in het Zuiden van Frankrijk gewoond). Tot zij een 
aantal jaren geleden besliste te stoppen en aan mij vroeg om haar te vervangen. Ook die 
sprong heb ik dan maar gewaagd zodat ik op dit ogenblik 2 groepen Franse Conversatie 
begeleid. 
Dat is de huidige toestand.  
 
Wat de toekomst betreft: er doen veel geruchten de ronde over de toekomst van de 
abdijgebouwen na het vertrek van de paters. Op dit ogenblik zijn het inderdaad alleen 
maar geruchten en weet niemand er het fijne van. We doen gewoon verder zoals we 
bezig zijn en zullen wel zien. 
 
Rest mij nog alleen mijn bijzondere waardering uit te drukken voor alle lesgevers en 
lesgeefsters – ik voel ondertussen zelf wel wat voor inspanningen dat vergt –  die volledig 
belangloos en zonder enige vergoeding het beste van zichzelf geven. Dank aan al 
diegenen die ons Vormingscentrum op één of andere manier steunen. Die steun hebben 
we meer dan nodig om ‘t WAt – vooral op financieel gebied – gezond te houden. Iedereen 
moet zich geroepen voelen om overal publiciteit voor onze vereniging te maken! 
 
En dan – last but not least – een zeer dikke proficiat voor Tania, “ons” Dagelijks Bestuur, 
die niet alleen bergen werk verzet op het secretariaat maar ook manusje-van-alles 
speelt voor onze vereniging. Ik heb dat vooral mogen ondervinden bij het voorbereiden 
van de ontelbare paperassen die moesten opgemaakt worden bij de wisseling van het 
voorzitterschap.  
Ik hoefde gewoon maar mijn handtekening te zetten op alle papieren en documenten 
om die wisseling ook aan derden – Kamer van Koophandel, de bank, het Sociaal 
Secretariaat… telkens in drievoud! - kenbaar te maken; Tania had alles keurig 
voorbereid. 
 
Met veel goede moed zijn we dus dit nieuwe “schooljaar” begonnen en gaan we 
trachten er het beste van te maken. Aan iedereen veel vreugde en voldoening bij het 
uitoefenen van jullie bezigheid in het gezelschap van vrienden en vriendinnen, want dat 
zijn we ondertussen toch wel geworden voor mekaar. 
Tot een volgende keer. 
 
André  
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Een woordje van de oud-voorzitter: 

Marc Decroos, oprichter van ’t Westels Atelier en oud-voorzitter, sinds vorig jaar met 
pensioen werd bij zijn vertrek uit de abdij overstelpt met massa’s kaartjes van cursisten 
en lesgevers (vrijwilligers). Naar aanleiding hiervan schreef hij een artikel voor de 
nieuwsbrief. Bij deze: 

DANKJEWEL AAN MARC 

TALLOZE = meer dan 250 wens/dankkaartjes 
mocht ik ontvangen toen ik op 22 mei 2024 
vertrok uit de abdij en van ’t Wat. 
Je zal je moeilijk kunnen voorstellen hoe die 
nog lange tijd mijn hart stevig zullen kunnen 
verwarmen. 

Op volgende bladzijden heb ik een 
‘bloemlezing’ opgeschreven van al die mooie 
kaartjes: ze zijn immers, met alles wat er in te 
lezen staat zeker een warme dank voor waar 
ik in de loop van de voorbije veertig jaar, met 
de honderden vrijwilligers en de duizenden 
cursisten zelf ook heb kunnen van genieten! 
Echt waar!  
Dank bijzonder voor wat ’t WAt echt is: dat 
lees ik in de kaartjes. Maar zeker zijn ze ook 
een waar statement voor wat dat WAt in de 
toekomst wil blijven zijn. 
 
Eén kaartje is ‘verkeramiekizeerd’: 
“Namens alle deelnemers van de 
dinsdagochtend keramiek-cursus willen wij 
graag onze diepste dankbaarheid uiten voor 
uw buitengewone realisatie van ’t WAt en 
voor de onschatbare erfenis die je achterlaat in de Kempen. 
Als blijk van onze “waardering” bieden wij je graag een keramiek ‘kunstwerkje’ aan, 
gemaakt door de getalenteerde handen van  
Cecile Van de Leest”. 
 
Van harte !                 De dinsdag-kleigroep! 
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En nu de bloemlezing: 
 
1. U had een buitengewoon idee en … er was heel wat werk aan. 
Veel mensen, voorheen, nu en later zullen ervan genieten.  
We zijn er u zeer dankbaar voor. Neem mooie herinneringen mee. 
 
2. Ik weet sinds mijn eerste lessen “Abdijgeschiedenis” (nu Historactua) : wanneer 
iemand intreedt In de abdij van de norbertijnen van Tongerlo, dat hij dan voor altijd 
verbonden blijft met zijn Onze-Lieve-Vrouw-Abdij. En daarom ben ik ervan overtuigd dat 
u in gedachten en zo mogelijk met woord en daad bij ons In de Kempen en in ‘t WAt 
blijvend zult aanwezig zijn. 
 Beste pater Marc ik wens u het allerbeste veel gezonde jaren en dat er voor u nog veel 
goede dingen mogen gebeuren.  
En veel dank voor alles wat u voor ‘t Wat  betekende en allemaal deed. 
 
3. Dankjewel: er is heel veel om u te danken.  
U was de spil die mensen en ideeën verbindt.  
U was een mens onder de mensen. 
U schonk troost in verdriet en u gaf mij nieuwe moed.  
 
4. Hartelijk dank aan de vaak geïnspireerde dwarsligger die nieuwe en uitdagende 
sporen In de Kempen heeft getrokken.  
Dit in moeilijke en uitdagende tijd. 
 
5. Mijn grootste waardering voor het mooie initiatief dat je ooit nam. Veel mensen 
hebben genoten van ‘t WAt. Dank u wel. 
 
6. Voor de meer dan veertig mooie jaren dat we in het WAt mochten genieten, leren, 
mensen leren kennen en zoveel meer.  
Dank u wel. Toon Hermans schreef: “Ik trok de streep tot hier,  
nooit ga ik verder dan hier. Toen ik verder ging, trok ik een nieuwe streep en nog een 
streep. De zon scheen en overal zag ik mensen  
en Iedereen trok een streep. Iedereen ging verder... Het ga je goed. 
 
7. Nu u uw tijd in de abdij van Tongerlo ten einde komt en u ook het door u gestarte WAt 
gaat achterlaten graag het woordje van dank voor de grote steen die u met het WAt 
verlegd hebt in Tongerlo en omgeving.  
Ik hoop voor u nog een welverdiende en weldoende rustperiode in Zelzate. 
 
8. Met de oprichting van ‘t Westels Atelier heb jij voor honderden mensen gezorgd voor 
bijscholing, een zinvolle vrijetijdsbesteding en verbinding tussen mensen. 
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Ontmoeting en zingeving is de essentie van het leven.  
Geniet nog van je rust. 
 
9. Hartelijk dank voor de oprichting en je jarenlange inzet voor het WAt. Geniet van je 
welverdiende rust. We hopen dat we nog lang kunnen genieten van je levenswerk. Heel 
veel groeten. 
 
10. Bedankt voor al de energie, liefde en enthousiasme die jij in het WAt hebt gestoken. 
Ik wens je ook nieuwe energie en enthousiasme voor je nieuw leven in Zelzate. 
Nogmaals bedankt en het ga je goed. 
 
11. De weg die je gaat, zal vrijheid vinden.  
Als je openstaat voor al het goede in jouw leven.  
Want dat is, Marc, jou gegeven. Het ga je goed, Marc. 
12. Van harte bedankt Marc voor je enorme inzet voor andere mensen.  
Ik heb altijd veel bewondering gehad voor wereldverbeteraars.  
Nog altijd stel ik vast.  
Zoveel mensen haalden hun kracht uit de  cursussen van ‘t WAt, uit het samenzijn uit het 
buiten de deur durven en kunnen komen. Je hebt dat schitterend gedaan. Ik hoop dat het 
in Zelzate goed meevalt en dat je er medebroeders tegenkomt waar je een goede babbel 
mee kan doen.  
Merci voor alles. 
 
13. Veel respect voor alles wat je in Westerlo hebt gerealiseerd. 
 
14. Jaren zitten we hier al samen met onze groep  
Soms kunstwerk, soms gewoon troep.  
Maar altijd een aangename halve dag  
dat dit nog lang blijven duren mag.  
Marc, zonder jou was er geen ’t WAt 
daarom dat Je moet weten  
dat we dankbaar zijn voor je mooie initiatief.  
Een heel dikke merci voor jou, alsjeb(l)ief.  
Onze beste wensen voor je verhuis. 
We wensen je een warme, gezellige thuis? 
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15. Vooraleer je vertrekt, wil ik je bedanken voor 
de fijne jaren op ‘t WAt. Af en toe heb ik je zien 
dag zeggen en naar de muizenvangst komen 
kijken. Samen bij Sooi Van ’t Hof iets te drinken. 
Leuke herinneringen. 
Het ga je goed in Zelzate. 
 
16. Geluk. Is een seconde die een eeuwigheid 
wil zijn. 
 
17. Als iemand echt waardering verdient, dan 
ben jij het wel.  
Dank je voor wie je was, voor wat je deed en 
wat je voor ons betekende in al die jaren dat je 
er was voor ‘t Westels Atelier. Dat zullen we het 
nooit vergeten. 
 
18. Dank voor al die jaren dat wij hier In de abdij ons kunnen ontspannen met de reiki. 
Dat geeft ons rust en opbouwende energie. Ook de verschillende hobby's die men hier 
kan beleven waar de mensen zich geestelijk kunnen ontspannen. Geniet van de rust, we 
zullen je nooit vergeten. Hartelijk dank voor alles. Het ga je goed. 
 
19. Ik wens liefdevolle herinneringen die je zacht bewaart in je hart, in je hoofd, in je 
handen. 
 
20. Voor het geestelijke, het geestrijke, maar vooral voor het geestige bedankt. 
Voor het betrouwbare, het vertrouwelijke en zeker voor het vertrouwen bedankt.  
 
21. En zeker niet te vergeten ronduit voor uw dankbaarheid.  
Marc, het ga je goed. 
 
22. Hartelijk gefeliciteerd met je jarenlange inzet om mensen samen te brengen en te 
houden. De ervaringen die opgedaan werden en de warme sociale contacten die hierbij 
ontstaan zijn zullen hun leven lang bijblijven.  
Heel veel dank om dit mee te verwezenlijken.  
Geniet nu maar van je welverdiende rust. 
 
23. Wij kennen elkaar niet persoonlijk.  
Ik ben lid van de meditatiegroep In de Beeltjens.  
Elke week kunnen we terecht in een warme, hartelijke groep.  
Met heel betrokken en fijne lesgevers. Zalig.  
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En dat door jouw inzet voor allen, want ‘t WAt is jouw geesteskind. 
Heel veel mensen genieten hiervan.  
Dankjewel. 
 
24. Reuzeblij zijn we dat we wekelijks kunnen komen kleien en genieten in de prachtige 
abdij van Tongerlo.  
We gaan je bezoekje aan ons zo af en toe, toch echt wel missen. Soms klaagden we dan 
wel eens over de muizen in het lokaal of vonden we dat het er wat koud was in de winter, 
maar het hield onze creativiteit niet tegen.  
In de herfst genieten we van de lekkere vruchten van de notenboom.  
Tevens dankjewel ook en niet in het minst voor je jarenlange bezieling en inzet voor de 
werking van het ‘t WAt. Hiermee heb je ontelbaar veel zieltjes geholpen om samen 
creatief bezig te zijn.  

Wijsheid is: de beste momenten van elke dag 
onthouden! 
25. Van nu af aan mag alles op een lagere versnelling 
en met de wind In de rug. En de blik naar het 
oneindige van een nieuwe Horizon. 
 
26. Graag wil ik je bedanken voor jouw levenswerk, 
het Westels Atelier. Voor wat jij voor duizenden hebt 
betekend.  
Dankbaar ben ik dat wij met onze reiki-groep iedere 
vrijdagnamiddag mochten nablijven. Dankzij jou 
hebben we heerlijke uren samen kunnen 
doorbrengen. Ik zal je missen, Marc, als ik op vrijdag 
rond half zes mijn hoofd op het secretariaat nog even 

liet zien om jou een fijn weekend te wensen: je warme lach.  
Ik wens jou rust en ontspanning en nog vele jaren genieten. 
 
27. Er was eens een paterke in de abdij. Die altijd te vriendelijk goed een dag zei. Af een 
toe kwam hij op de zolder reclameren:  
dat moet gedaan zijn met dat fout parkeren. Broeder of pater, is dat zijn naam? Hij heeft 
al dat werk steeds met plezier gedaan.  
Humor was zijn mooiste kant in ‘t Wat. Marc is zijn naam, maar dat wist je al. Aan alle 
sprookjes komt een eind. ’t Zal raar zijn als de Marc verdwijnt. We hopen hem nog terug 
te zien hier op deze wei. En liefst dat nog eens in pij. Het ga je goed op jouw nieuwe 
stekje. Dit is vast weer een goed plekje.  
Tot ziens en bedankt. 
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28. Bedankt voor de veertig mooie jaren dat we mochten samenwerken. Jaren van 
gezelligheid, leute en plezier. De fijne en leerrijke uitstapjes. De etentjes samen met de 
vrijwilligers. Gewoon het gezellig samenzijn.  
Het ga je goed. En hopelijk tot weerziens. 
 
29. Een van de cursussen van het eerste uur was onze groep bloemschikken. We hebben 
veel mensen zien komen, sommigen haakten af, maar we zijn en blijven nog steeds na 
meer dan veertig jaar een mooie groep.  
Dank u wel om ons deze mogelijkheid te geven. 
 
30. U heeft veel betekend voor zovelen. Dank u wel voor alles, 
zijn woorden die passen bij dit afscheid.  
Veel mannen en vrouwen zijn dankbaar om wat u hebt helpen verwezenlijken in het 
Westels atelier.  
Wat ik u ook toewens, is nog veel mooie jaren in uw nieuwe omgeving met in uw hart en 
in uw hoofd mooie herinneringen aan uw tijd hier. 
 
31. Duizend maal dankjewel Marc voor dit ongelooflijk prachtige initiatief/werk dat jij 
zoveel jaren geleden uit de grond gestampt hebt. Het heeft tot superveel plezier, 
schoonheid en dankbare vriendschappen gebracht. 
 
32. Zou het kunnen dat het klopt? Marc is met werken gestopt.  
Ooit bezieler van het WAt ontstaan in een Westels boerengat.  
Neen geen ontslag gegeven. Gaat nu fulltime genieten van het leven. Vanaf nu volop vrije 
tijd da’s het zout van ‘n het jarenlange arbeid. De houtsnijders wensen nu veel geluk voor 
goed gedaan met druk, druk, druk. Marc, het ga je goed van ons allen, een weerziens 
groet. Pensioen mooie tijd zei ons Anneke. Dat is waar, beaamt haar manneke. Veel 
geluk met je nieuwe leven. Niet te veel doen, maar toch alles geven. Kom je ons 
bezoeken in de abdij wij beitelen in de oude broodbakkerij. 
 
33. Hartelijk dank voor het oprichten van ’t WAt. Dankzij jouw visie, inzet en 
doorzettingsvermogen kunnen wij nu genieten van de vele activiteiten die ‘t WAt ons 
biedt. Wij zijn je ontzettend dankbaar en waarderen alles wat je hebt bedacht en gedaan 
om het WAt tot een succes te leiden. Ik wens je alle geluk en gezondheid toe in deze 
nieuwe fase van je leven.  
Geniet van de rust en alle mooie momenten die nog komen. 
 
34. Voor het mooie project dat jij meer dan veertig jaar opgestart hebt. Heel veel dank. 
Dankzij jou inzet hebben we onze naai-skills kunnen verbeteren en ondertussen was er 
ook tijd voor gezellige babbeltjes. Veel leuke en soms minder leuke momentjes die 
gedeeld werden en er zijn mooie vriendschappen ontstaan. 
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Voor dat alles duizend maal dank en we wensen jou nog vele jaren in goede gezondheid 
om van te genieten.  
 

35. Dank zij jou, de stichter van ’t WAt, hebben 
door de jaren heen heel wat creatieve mensen 
met veel plezier hun hobby kunnen 
beoefenen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe 
vriendschappen ontstaan. Je mag fier zijn op 
het resultaat. Bedankt voor je inzet al die jaren 
en geniet van de rust nu en het ga je goed. 
 
36. Zonder jou geen WAt - bedankt voor je 
inzet. 
 
37. Beste Marc. Werken. Werken. Werken. Ho!  
ho!  Stop! 
Want het is nu toch wel tijd om wat anders aan 
je kop. 
Geniet. Geniet. Geniet. Geniet van je 
pensioen. 

En laat met een gerust hart iemand anders je werk maar doen.  
Met genegenheid… 
 
38. Door ‘t WAt kreeg ik de kans om anderen mooie dingen te leren ontdekken met kleur 
en vorm. Ik ga dit blijven doen, zolang het kan. Het ga je goed. 
 
39. Zie, dit is levenskunst: zich van de zwaarwichtige waanbeelden des levens bevrijden 
en fijntjes glimlachen over het grote moeten.  
Marc, bedankt voor de zovele jaren dat wij in het Westels atelier lessen mochten en 
konden bijwonen. Meer dan 20 jaar meditatie!  Bedankt. 
 
40. Je bent weer op stap naar een nieuwe bestemming in je leven. De gave om mensen 
samen te brengen, een sociale groep te laten vormen en ze zelfstandig te laten groeien, 
is één van jouw talenten. Bedankt voor de mooie momenten dat ik met je samen kon 
zijn: op mijn twintigste op jouw bureau voor de verwerking van de jeugd-ondervraging. 
De huifkartochten met Hebbekino en het kunnen deelnemen en lesgeven in het Westels 
Atelier. Dank u wel. 
 
41. Om iets op te bouwen is moed en volharding nodig, inzicht en vertrouwen. Maar de 
droom van het begin blijft het vuur, waarin alles wordt gesmeed. Dankjewel Marc voor al 
die jaren inzet. 
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42. Dankjewel Marc voor de kansen die we kregen, voor de vriendschap en je aandacht 
voor iedereen. 
 
43. Proficiat met je pensioen. Ik wens je nog vele momenten van  
Inspiratie. Creativiteit. Bezetting. Schoonheid. Stilte. Geluk.  
En fijne mensen op je weg. 
 
44. ‘t WAt was uw levenswerk. 
Wat een plezier heb ik daaraan beleefd? Heel veel dank dat ik zoveel vrienden kon 
maken, terwijl het zo leerrijk was. 
 
45. Gefeliciteerd! Geniet maar hard van je pensioen. Je hebt er hard voor gewerkt. 
 
46. Bedankt voor uw jarenlange engagement voor ‘t WAt. Dit unieke project heeft heel 
veel mensen de kans gegeven om iets bij te leren of op te frissen, maar ook om terug 
sociaal contact op te bouwen. Hopelijk kom je goed terecht. 
 
47. Bedankt voor het oprichten van ‘t WAt? Ik ben nu een jaar lid en ervaar dit als een 
leerrijk wekelijks moment om naar uit te kijken. Never forget the difference you’ve made. 
 
48. We willen je bedanken dat je samen met ons zowel de mooie als de droevige 
momenten hebt gedeeld.  
Die momenten (hier in ‘t kort voor ’t Wat nieuws, uit een lange brief): je was ons nabij 
- bij het overlijden van mijn tante, als het ware een tweede moeder 
- met je zorg bij het overlijden van onze nonkel 
- bij zowel de eerste communie als het vormsel van mijn beide zonen 
- bij het huwelijk van onze zoon 
- en drie maal: bij de doop van hun drie kinderen, mijn kleinkinderen. 
Maar ook wil ik je nog bedanken voor het werk dat je verrichtte met de oprichting en het 
uitbouwen van ‘t Wat. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik al 11 jaar iedere maandagnamiddag 
in een gezellige groep kan gaan hout snijden. Zonder jou had ik dit niet mogen beleven. 
Daarom nemen we met veel spijt in het hart afscheid van jou. 
 
49. Enz…. 
 
Een hele reeks mooie dankbaarheid. Hartverwarmend: als je ze goed leest kun je zo 
opmaken wat met ’t WAt al veertig jaar bedoeld wordt! 
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50. ‘k Wil graag iedereen danken voor al die jaren mooi werk. Te noteren, niet Marc heeft 
’t WAt ‘gemaakt’ maar jullie allen. En ‘k zeg graag: doe zo voort en ’t WAt wordt honderd 
jaar! 
Én 
Het gaat me echt goed hier in Zelzate en vanaf 21 oktober in Gent, in een splinternieuw 
WZC / serviceflat: Stropkaai 38 D. 
 

 

HET HUISREGLEMENT
 

• Cursuskaarten betaal je cash, met payconiq of je bankapp.  
 

• Cursisten laten de gebruikte lessenaars netjes achter (etensresten, koffie- en 
theekringen, gomsel, enz.) en wassen deze zo nodig af. De volgende cursist zit ook 
graag aan een nette tafel. 

 

• Tafels en stoelen mogen verplaatst worden, maar moeten na de les terug worden 
gezet. 

 

• Regel een beurtrol voor de afwas en het afvegen van het schoolbord na de les. De tafel 
waarop de koffie staat wordt na elke les schoongemaakt. 

 

• Cursisten van de voormiddag spoelen hun LEGE thermossen uit en zetten deze aan de 
koffiemachines. Halfvolle thermossen mag je laten staan. 

 

• Cursisten van de namiddag ledigen hun thermossen, spoelen deze uit en zetten deze 
aan de koffiemachines. 

 

• Gebruikte tassen, borden, messen, enz., afwassen en terugzetten op de plaats waar ze 
genomen werden. 
 

• Cursisten die eigen drank/eten meebrengen, vragen wij om het leeggoed mee terug 
te nemen (glazen flessen, PET-flessen en eveneens grotere verpakking van bv taart). 
M.a.w. dat wat je meebrengt, neem je mee terug naar huis. Wij zitten er anders mee 
opgescheept. 

 

• Verwarming afzetten en lichten uitdoen. 
 

• Het “potteke” voor de lesgevers dat in de meeste cursussen de ronde doet is NIET 
verplicht. Cursisten zijn hierin volledig vrij. 

 

• Lesgevers en cursisten worden gevraagd het begin- en einduur van de lessen te 
respecteren: 9u - 11u30 en 13u - 15u30 (tenzij anders afgesproken met het 
secretariaat). 
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PARKEREN binnen de abdijmuren
 

Ieder jaar herhalen zich de perikelen over het parkeren binnen de abdijmuren. Vandaar een kort 

overzicht van waar je wel en waar je niet mag parkeren. 

Marc zorgde een aantal jaren geleden voor parkeergelegenheid achter ’t WAthuis, vlak tegen de 

achtergevel. Daar zijn tevens ook een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien. De 

andere plaatsen die voorbehouden zijn worden gehuurd, daar mag je niet parkeren. 

Aan de overkant bevinden zich de overdekte parkeerplaatsen die enkel bestemd zijn voor de 

inwoners van de abdij. Ook de plaatsen die niet voorzien zijn van een nummerplaat zijn uit den boze. 

Gelieve dus niet te parkeren op deze plaatsen! Dit geldt ook voor fietsen. 

Fietsen, ook elektrische, worden niet in de hal/gang van ‘t WAthuis getolereerd. Je kan ze aan de 

voorgevel zetten of achter ’t WAthuis tegen de zijmuur.  

Naast de overdekte parkeerplaatsen werd een nieuwe parking aangelegd. Op deze parking mag je 

ook parkeren. Hou er wel rekening mee dat elektrische wagens de ruimte hebben om aan de 

laadpalen op te laden. 

De parkeerplaatsen aan de kerk zijn voorbehouden voor kerkgangers. 

Tot slot is er de grote parking voor de abdij aan de Meulemanslaan, waar je uiteraard ook kan 

parkeren. 

Kort samengevat: 

Wel parkeren → achtergevel ’t WAthuis, parking naast overdekt plaatsen, grote parking vooraan de 

abdij. 

NIET parkeren → overdekte parkeerplaatsen, voorbehouden plaatsen en aan de kerk. 

Hopelijk is het geheugen weer opgefrist en weet iedereen waar wel en niet te parkeren. 
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UITSTAPPEN
 

Inschrijven voor een uitstap doe je in 2 stappen: 

1. Contacteer eerst het secretariaat om te horen of er plaats is, tel.: 014/54.44.86 
(enkel in de voormiddag). 

2. Vervolgens betaal je via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 
met vermelding van je naam + desbetreffende uitstap + reisdatum. 

Wacht niet te lang met reserveren, daar de plaatsen beperkt zijn. Je bent pas 
ingeschreven als je betaald hebt. 

 

Brugge: 

Vrijdag 25 oktober 2024 Vertrek 8u.30  Terug rond 19u. Prijs € 25 

 

Als je van historische uitzichten, romantische landschappen en Belgische specialiteiten 
houdt, dan moet je vast 
en zeker Brugge 
bezoeken. Het is de 
perfecte bestemming 
voor een dag uitstap. 

Als je Brugge wil 
verkennen en zoveel 
mogelijk verborgen 
steegjes en bijzondere 
plekjes wil ontdekken, 
dan is wandelen de 
beste optie. Brugge is 
geen grote stad, dus het 

is perfect mogelijk om alle bezienswaardigheden al wandelend te zien. 

Met google maps is het uitstippelen van een wandeling uit langs alle mooiste 
bezienswaardigheden in het historisch centrum van Brugge, een fluitje van een cent. 

Geef bv. de volgende bestemmingen in en je hebt jouw wandelroute: Jan Van Eyckplein 
- de Markt – Groenerei - Blinde-Ezelstraat – Rozenhoedkaai - Bonifacius brug – 
Begijnhof – Minnewaterpark.  

 

Bron: https://www.sarahdegheselle.com/in-brugge-voor-1-dag-belgie/Maastricht 
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Maastricht: 

Vrijdag 14 maart 2025 Vertrek 9u.  Terug rond 19u.  Prijs € 20 

 

In Maastricht is het gezellig shoppen, maar je 
kan er zoveel meer beleven zoals bv. een 
kijkje nemen in de Boekhandel Dominicanen. 
Een wandeling door deze Dominicanenkerk 
is een ervaring op zich, men noemt dit niet 
voor niets de mooiste boekhandel van de 
wereld!  

 

Via deze link: Wandelingen | Zicht op 
Maastricht vind je leuke wandelingen die 
je toelaten Maastricht te verkennen.    Trek 
je wandelschoenen maar aan. 

 

Kaasmarkt Gouda:  

Donderdag 22 mei 2025 Vertrek 7u.30  Terug rond 19u. Prijs € 25 

Tussen april en 
september vindt er in 
Gouda iedere 
donderdagvoormiddag 
de kaasmarkt plaats. Het 
is een komen en gaan van 
marktbezoekers. 

Kaasjongens laden de 
kaasbrikken, 
voortgetrokken door 
paarden, al gooiend af 

om op de originele weegschaal in de Goudse Waag gewogen te worden. Goudse 
kaasmeisjes worden door omstaanders omringd. Het is een ware belevenis voor ogen en 
neus! 

 

Bron: VVV Gouda en https://welkomingouda.nl/kaas/gouda-kaasmarkt    

https://www.zichtopmaastricht.nl/wandelingenoverzicht
https://www.zichtopmaastricht.nl/wandelingenoverzicht
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VAKANTIEKALENDER
 

Herfstvakantie: 28/10 t.e.m.03/11/2024 

Wapenstilstand: 11/11/2024  

Kerstvakantie: 16/12 t.e.m. 05/01/2025 

Krokusvakantie: 03/03 t.e.m. 09/03/2025 

Paasvakantie: 07/04 t.e.m. 21/04/2025 

Feest van de arbeid: 01/05/2025 

Hemelvaart: 29/05 t.e.m. 30/05/2025 

Pinkstermaandag: 09/06/2025 

Laatste lesdag: 20/06/2025 

 

 

ALGEMEEN CURSUSOVERZICHT 2024-2025 

Het ritme van het jaarprogramma volgt het lagereschoolprogramma 
(* = 14-daags, ** = maandelijks) 

 ‘t WATHUIS ABDIJ ANDERE LOCATIES 

ma 

vm 

   Boetseren 

   English diehards class 

   Historactua * 

   Spaans 3de jaar 

   Spaans conversatie  

   Tekenen en schilderen 

   Vrij schildersatelier 

Kleding                   KLOKKENHOF 

Kantklossen         VEERLE sporthal 

ma 

nm 

   Engels 1ste jaar 

   Houtsnijden 

Kleding                   KLOKKENHOF 

Handwerk                 TONGELHOF 

Creatief               VEERLE sporthal 

di vm    Creatief met kalligrafie * 

   Engels conversatie 

   Boetseren 

   Spaans 2de jaar 

   Spaans conversatie  

   Tekenen en schilderen 

   Vrij tekenen en schilderen 

Kleding                    TONGELHOF 

 

di nm    Houtsnijden  

   Frans niveau 2 - 3 en 4 

   Spaans 1ste jaar 

Kantklossen             KLOKKENHOF 

Bloemsierkunst          TONGELHOF 

wo  

vm 

   Bloemsierkunst * 

   Frans conversatie 
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   Kunstgeschiedenis groep 1*  

   Boetseren 

do vm    Engels conversatie 

   English Class 

   Frans beginners 1    

   Frans conversatie 

   Pottendraaien/boetseren 

   Creatief** 

Stoelyoga/meditatie de BEELTJENS 

do 

nm 

   Crea-atelier 

   Engels niveau 3 en 4  

 

vr vm    Boetseren 

   Kunstgeschiedenis groep 2* 

 

vr nm    Reiki   

 

 

GRAAG EEN SEINTJE
 

Als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom langs het secretariaat. 
Meld het ook aan je lesgever. Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via 
mail. 
 

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.              Tel.: 014/54.44.86 
E-mail: twestelsatelier@gmail.com                website: www.hetwestelsatelier.be   
 

 
’t WAtteam wenst iedereen een fijn cursusjaar toe! 
Leden Algemene Vergadering: Mangelschots Lidia, Van der Pas Alma, Van Herck 
Godeliva en Wollants André.  
Dagelijks Bestuur: Vangheel Tania.  

 

 


