
’t WESTELS ATELIER 

NIEUWSBRIEF  

Januari – februari 2025 
 

 

 

 

Een goed, beter, best nieuw jaar gewenst! 

 

 

 

 

 



WAt-nieuws
 

 

In het voorjaar van 2025 start er een nieuwe lessenreeks: Natuurleergroep ’t WAt o.l.v. 
Bart Reynaerts. Bart is een grote natuurliefhebber en startte ooit de poelenwerkgroep 
Westerlo van Natuurpunt op, nu geeft hij graag zijn kennis door aan andere 
natuurliefhebbers die meer willen leren over o.a. planten- kruiden- en boomsoorten. 
Geen voorkennis vereist. 

Praktisch: 

Infomoment 17 maart van 9.00 u tot 11u30. Hier krijg je info over een vijftal excursies in 
en rond Westerlo.  

Data excursies: 31 maart – 14 april – 5 mei – 19 mei – 2 juni telkens van 9.00 u tot 12.00 u 

Hoe inschrijven?: op het secretariaat van maandag  –  vrijdag 8. 00 u  – 12. 00 u 

 

 

 

 

 

  



UITSTAPPEN
 

 

Maastricht: 

Vrijdag 14 maart 2025 Vertrek 9u.  Terug rond 19u.  Prijs € 20 

 

In Maastricht is het gezellig shoppen, maar je 
kan er zoveel meer beleven zoals bv. een 
kijkje nemen in de Boekhandel Dominicanen. 
Een wandeling door deze Dominicanenkerk 
is een ervaring op zich, men noemt dit niet 
voor niets de mooiste boekhandel van de 
wereld!  

 

Via deze link: Wandelingen | Zicht op 
Maastricht vind je leuke wandelingen die 
je toelaten Maastricht te verkennen. Trek 
je wandelschoenen maar aan. 

 

Kaasmarkt Gouda:  

Donderdag 22 mei 2025 Vertrek 7u.30  Terug rond 19u. Prijs € 25 

Tussen april en september vindt er 
in Gouda iedere 
donderdagvoormiddag de 
kaasmarkt plaats. Het is een 
komen en gaan van 
marktbezoekers. 

Kaasjongens laden de 
kaasbrikken, voortgetrokken door 
paarden, al gooiend af om op de 

originele weegschaal in de Goudse Waag gewogen te worden. Goudse kaasmeisjes 
worden door omstaanders omringd. Het is een ware belevenis voor ogen en neus!    

                                                                       Bron: VVV Gouda en https://welkomingouda.nl/kaas/gouda-kaasmarkt   

https://www.zichtopmaastricht.nl/wandelingenoverzicht
https://www.zichtopmaastricht.nl/wandelingenoverzicht


Iedereen is welkom om deel te nemen aan een uitstap, ook geïnteresseerden die geen 
les volgen in ’t WAt. 

Inschrijven voor een uitstap doe je in 2 stappen: 

1. Contacteer eerst het secretariaat om te horen of er plaats is, tel.: 014/54.44.86 
(enkel in de voormiddag). 

2. Vervolgens betaal je via overschrijving op rekeningnummer: BE17 0011 4707 5621 
met vermelding van je naam + desbetreffende uitstap + reisdatum. 

Wacht niet te lang met reserveren, daar de plaatsen beperkt zijn. Je bent pas 
ingeschreven als je betaald hebt. 

 

Herinneringen van Marc Decroos 
Oprichter van ’t Westels Atelier

 

 

Nieuwjaar 1 januari 2025: ’t is de eerste keer dat ik mee nieuwjaar vier 
vanuit mijn ‘assistentiewoning’ bij het Woonzorgcentrum Vincentius in 
Gent. Waarachtig: mooie en heel aangename viering geweest… met 
leeftijdsgenoten… 

 

En omdat ik niet daar of daar hoef te zijn, ga ik zo in gedachten eens naar daar en daar, 
naar allemaal mooie, en ook al eens minder mooie herinneringen. 
Zo beland ik ineens in mijn collegetijd: zeven jaar (tot 1959) intern te 
Poperinge in het Sint Stanislascollege (1959 !). 

 

Daar ben ik - waarschijnlijk tot verwondering van 
velen – lid was van de ‘Sint Stanislasspeelschaar’: 
meer dan honderd leerlingen zijn lid. Je moet het 
meemaken ± honderd instrumenten die samen 
muziek maken in de harmonie. Harmonie is als een 
fanfare, maar uitgebreid met ook niet koperen 
blaasinstrumenten: o.a. klarinetten en een resem 
saxofoons. 

 

 



Het komt in mijn intern-dagen goed aan dat ik heel wat vrije tijd kan besteden aan 
muziek maken. Het voor de hand liggende en het moeilijkste is wel dat ik individueel 

helemaal alleen twee middagen per week ongeveer 30 minuten moet oefenen 
met mijn eigen instrument: ik bespeel een alto, en met die alto de muziekpartij 
van de hoorn in de harmonie. Die alto is niet zo’n moeilijk instrument, maar om 
alle noten en ritmes en toonaarden op de juiste plaats te krijgen moet ik toch wel 
serieus mijn noten leren blazen… soms wel vervelende oefenmomenten. Eén 
middag wordt het al een stukje aangenamer: dan mogen 
wij onder leiding van een ‘bij-dirigent’ met de zes alto’s 
samen oefenen in een klaslokaal. Je kunt je wel 
voorstellen hoe het er aan toe ging. En toch: we leren 
verschillende partijen spelen: de eerste, tweede en soms 
derde partij (= ±’stem’): verschillend per twee alto’s, 
maar ze moeten samen goed klinken. Als er een vals 
speelt, hoor je het direct: de ruiten in de ramen beginnen 

ervan te beven. Maar ’t is plezant zes instrumenten die op 
mekaar inspelen… en ’t klinkt! Een paar van die alto’s moeten 
wel heel goed oefenen, want verschillende keren zullen zij solo 
moeten spelen in ’t groot geheel! 

Maar, dat is nog maar één instrument. In de klas naast ons spelen de trompetten en die 
klinken   veel harder dan onze alto’s! Nog verder de saxofoons. Ja, we horen allen  maal 
mekaar, maar ’t klinkt langs geen kanten.  

Zelfs de grote trom, met 16 middelgrote en kleinere trommels -   2 reeksen van 8 - zijn 
aan ’t oefenen! En tussen al die groepjes moet je dan proberen je eigen ritme aan te 
houden!  

Eén middag per week, soms twee, wordt de volledige harmonie 
bijeen gebracht en kunnen we allen samen oefenen: een heerlijk 
gevoel: zoveel instrumenten, met elk hun eigen klank en hun 
eigen partij-in-het-geheel, en allemaal in hetzelfde ritme: enorm 
plezant die middag. Het gebeurt wel vaak dat de dirigent met zijn 
stokje op zijn pupiter klopte en alles stil legt, en dan zijn 
aanmerkingen: jullie dit en jullie dat… en luister maar meer naar 
mekaar…  

 

 

 

 



We oefenen ‘amazing grace’ vandaag: de kleine trom begint te roffelen, de grote trom 
valt in en geeft het algemene ritme aan, en dan valt elke groep 
instrumenten bij elkaar. Fantastisch zo’n middag. Zeker als we de 
gelegenheid krijgen om de muziek te spelen bij een tekenfilm die 
geprojecteerd wordt. Ja, we zijn 1957! Schitterend, allen tot een 
harmonische spelend geheel: dat is muziek maken: dat is ‘amazing 

grace’! 

Hey zeg:  er wordt verteld dat de harmonie half augustus (we zeggen 17 augustus 1958) 
zal optreden op de markt te Veurne ter gelegenheid van de oogstfeesten. Daar gaan we 
zeker naartoe: het zal  trouwens het eerste publieke 
optreden worden van Arthur Blanckaert die reeds een hele 
troep fans heeft in zijn eigen stad Veurne … de latere Will 
Tura! 

Ondertussen is het vrijdag 21.05 u. en ik zal nu maar efkens wat luchtige muziek beluisteren/ bezien: 
concert van André Rieu op You Tube. 

Het is zaterdagvoormiddag! Gisteren ben ik geëindigd te Veurne op de markt, maar bij al 
mijn geschrijf val ik met mijn herinneringen ineens in ’t Westels Atelier en de over-talrijke 
en over-mooie herinneringen die ik er aan heb! 

Stel je voor: wel vijfduizend mensen uit de streek van Westerlo, enz. leven thuis hun 
rustig leventje. Ze spelen elk hun eigen muziek. Ze zouden meer muziek willen maken. 

Ze voelen dat ze vol zitten met talenten en mogelijkheden … Maar ja, hoe begin je eraan: 
wie helpt hen daarbij? Welke richting kunnen zij uit? Ze 
zouden zo veel willen leren, maar waar? Ze zitten thuis van 
alles te proberen, maar samen met anderen zouden ze veel 
meer kunnen. Is daar niet ergens een cursuswerking met alle 
soorten mensen die tijd vrij hebben. Jawel kleine groepjes die 
samen vreemde talen leren, samen koken of 
kunstgeschiedenis volgen … of gewoon de creatieve weg op 
gaan om van alles te kunnen maken … tekenen en schilderen, 
bloemschikken, naaien, houtsnijden, kantklossen en nog veel 
meer. Aansluitend bij al hun persoonlijk thuis proberen,  
vinden ze elkaar: plezant samen in dezelfde hobby je kunnen 
uitleven.  

Jawel: stevig oefenen en altijd zomaar bijleren, elke week een halve dag, en zie maar 
eens wat er met hen gebeurt. We leren allerlei nieuwe dingen! In die kleine 
cursusgroepjes ontstaat een heel spel van nieuw, elkaar leren kennen, van vertellen en 
lachen en luisteren naar elkaar, een heel nieuw netwerk met mensen die je nooit 
verwachtte. Een verrijking! 



Er zijn veel van die kleine groepjes maar als we efkens verder 
kijken en zo eens een opendeur kunnen houden, zie je ineens nog 
veel andere groepjes: dat is ook allemaal ’t Westels Atelier! Eén 
harmonie van allemaal verschillende instrumenten die samen 
heel mooi muziek maken. Wel veertig – ooit vijf en zestig – 
dirigenten die hun groep leiden tot één bende van gelukkige WAt-
mensen!  

                      Wat een feest!    
   

 

MD 

 

Vrijwilligers gezocht 
 

Heb je wat vrije tijd over en wil je deze graag benutten om je kennis en vaardigheid in een 
losse, warme omkadering door te geven, dan biedt ’t Westels Atelier volop kansen om 
vrijwilligerswerk te doen. Hiervoor hoef je geen lerarenopleiding gevolgd te hebben, in ’t 
WAt mag iedereen voor de klas staan. Ons vormingsaanbod is zeer uiteenlopend, van 
talen tot creatieve cursussen, lessenreeksen of workshops rond een bepaald thema zijn 
eveneens mogelijk. 

Leren en/of bijleren is hier het uitgangspunt, maar sociale contacten waaruit mooie 
vriendschappen ontstaan zijn essentieel en inherent aan ons vormingscentrum.  

Goesting gekregen om je bij de WAt-familie aan te sluiten? 

Spring binnen op het secretariaat, geef een belletje of stuur een mail. 

Het secretariaat is bereikbaar:  

Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 13u,  op woensdag tot 11u30, uitgezonderd de 
schoolvakanties. 

Tel.: 014/54.44.86   E-mail: twestelsatelier@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:twestelsatelier@gmail.com


VAKANTIEKALENDER
 

 

Herfstvakantie: 28/10 t.e.m.03/11/2024 

Wapenstilstand: 11/11/2024  

Kerstvakantie: 16/12 t.e.m. 05/01/2025 

Krokusvakantie: 03/03 t.e.m. 09/03/2025 

Paasvakantie: 07/04 t.e.m. 21/04/2025 

Feest van de arbeid: 01/05/2025 

Brugdag 02/05/2025 

Hemelvaart: 29/05 t.e.m. 30/05/2025 

Pinkstermaandag: 09/06/2025 

Laatste lesdag: 20/06/2025 

 

 

ALGEMEEN CURSUSOVERZICHT 2024-2025 

Het ritme van het jaarprogramma volgt het lagereschoolprogramma 
(* = 14-daags, ** = maandelijks) 

 ‘t WATHUIS ABDIJ ANDERE LOCATIES 

ma 

vm 

   Boetseren 

   English diehards class 

   Historactua * 

   Spaans 3de jaar 

   Spaans conversatie  

   Tekenen en schilderen 

   Vrij schildersatelier 

   Natuurleergroep ‘t WAt 

Kleding                          KLOKKENHOF 

Kantklossen                VEERLE sporthal 

ma 

nm 

   Houtsnijden Kleding                          KLOKKENHOF 

Handwerk                        TONGELHOF 

Creatief                     VEERLE sporthal 

di vm    Creatief met kalligrafie * 

   Engels conversatie 

   Boetseren 

   Spaans 2de jaar 

Kleding                            TONGELHOF 

 



   Spaans conversatie  

   Tekenen en schilderen 

   Vrij tekenen en schilderen 

di nm    Houtsnijden  

   Frans niveau 2 - 3 en 4 

   Spaans 1ste jaar 

Kantklossen                   KLOKKENHOF 

Bloemsierkunst                TONGELHOF 

wo  

vm 

   Bloemsierkunst * 

   Frans conversatie 

   Kunstgeschiedenis groep 1*  

   Boetseren 

 

do vm    Engels conversatie 

   English Class    

   Frans conversatie 

   Pottendraaien/boetseren 

   Creatief** 

Stoelyoga/meditatie        de BEELTJENS 

do 

nm 

   Crea-atelier 

   Engels niveau 3 en 4  

 

vr vm    Boetseren 

   Kunstgeschiedenis groep 2* 

 

vr nm    Reiki   

 

GRAAG EEN SEINTJE
 

Als je stopt met een cursus. Schrijf je uit via mail, telefonisch of kom langs het secretariaat. 
Meld het ook aan je lesgever. Als je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen schrijf je je uit via 
mail. 
 

’t Westels Atelier, Abdijstraat 40, 2260 Westerlo.              Tel.: 014/54.44.86 
E-mail: twestelsatelier@gmail.com                website: www.hetwestelsatelier.be   
 

 
 
Leden Algemene Vergadering: Mangelschots Lidia, Van der Pas Alma, Van Herck 
Godeliva en Wollants André.  
Dagelijks Bestuur: Vangheel Tania.  

 


